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Rechtvoor je Neus

Soms moeten we boeken schrijven
die nog niet bestaan

Een dag over geluk van je inwoners organiseren
met onderwerpen die zo voor de hand liggen
maar wat nog niet eerder is gedaan

Vergeet beren, trek niet aan remmen
en het blijkt simpeler dan je dacht

Word je water door een onzichtbaar pak aan te trekken
en met de golven mee te zwemmen

Gewoon beginnen met

lekker weertje he

soms zit het geluk in je Lowlandsbandjes
of in dat gesprek

in die blik en goeiemorgen

die je niet had verwacht

in die portemonnee

die jij terugbracht

Gelukkige mensen hebben meer energie,
een lagere bloedddruk en een beter immuunsysteem

En de pijngrens is ook eenvoudig te onderzoeken
met een onderzoek dat je elkaar niet zou willen wensen, want
door middel van handen op inductieplaten onderzoek je heel gemakkelijk de pijngrenzen

Onderzoek naar nonnen
hoe oud ze zijn geworden
in kloosters

mooi gestandaardiseerd
eris een boelvan geleerd

Het effect van geluk is groot
want een boze hon
gaat zeven jaar eerder dood



We leerden ook een aantal geluksknoppen
waar je aan draaien kan

als je als vrouw oud wil worden

neem dan vooral geen man

In het begin gingen we van de natuur met carnaval

naar een geval van doorgeslagen bezuinigingen in de zorg
waar jij voor het eerst als arts

maar bovenal werd je vader

we zagen veel liefde

op zoek in ons gelukskader

Wat kunnen we verder leren
haren blonderen
helpt niet

En vanwege de sociale cohesie
is wonen in amersfoort een feesie

Kijk, nieuwe schoenen zitten lekker
maar het kan altijd meer en meer en duurder en gekker
dus dat geluk dat beklijft niet

We denken soms dat het leven vergaat
als de verkering uitgaat
maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn

Omstandigheden zijn vaak geen reden
tot geluk
het mooie weer maakt of breekt het niet

Identificeer je je met iets dat groter is dan jij
maakt dat je simpelweg blij, dus

ga naar een festival

slaap vier nachten slecht

en echt

je komt gelukkiger terug

In Nederland een minister van geluk
dat klinkt als een bizar verhaal
maar we hebben in Nederland wél
een minister van gelukszoekers

en zijn we dat stiekem niet allemaal

Een Feyneoordsjaal herkennen we allemaal
hee je hoort bij mij en ik bij jou



en misschien heb je een roze shirt van je stad of een hele een lijn
hoe fijn is het
om ergens bij te horen

Je werkt niet bij de gemeente

je bént het

en heb je dan ooit nog wel vrij en
went het een beetje

Hoe meer sociaal kapitaal
sociale lijm
hoe minder violent crime

Kleine dingen die je makkelijk
kan veranderen

een praatje aanknopen

met de ander

Geluk wordt meer als je het deelt

in een taxi in een winkel

denk anders dan de kapitalistische massa
en skip potverdorie de zelfscankassa

Heb je geld te veel
investeer in anderen, in ervaringen en niet in spullen

je hebt ze niet nodig want anders dan de advertenties je doen geloven

zZijn ze volledig overbodig

Soms ligt geluk voor het oprapen
danis geluk een keus

zit het in de mensen dichtbij je
gewoon de mensen recht voor je neus

Soms is het een kleine moeite
van je gebaande paden af te gaan

Soms moeten we boeken schrijven
die nog niet bestaan



